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124 STEILE TREDEN… 
 
Vandaag is het 4 mei, de 124ste dag van het jaar. Het drukt ons hard op de 
realiteit dat het jaar opnieuw reeds voor een derde gepasseerd is. Tevens is het 
precies het aantal treden dat je moet overwinnen om in het centrum van Rome 
de Santa Maria in Aracoeli te betreden. Ten minste, als je aan de linkerkant van 
de trap start; rechts telt er 2 minder. Maar het maakt de klim daarom niet 
minder lastig en vormt het voor sommigen een ware beproeving. 
 
Ook bij ons laatste bezoek aan Rome konden we het niet laten om de boekhandel 
Feltrinelli aan de Largo Argentina nog maar eens met een bezoekje te vereren. Al 
vormt dit altijd een ware kwelling. Het aanbod van interessante werken is er indruk-
wekkend. Voornamelijk het tafeltje met alle nieuwigheden rond Rome staart je uitda-
gend aan. Ook toen werd het een wikken en wegen. Het aantal kilogram bagage is op 
een vliegtuig immers nog steeds gelimiteerd. Jammer genoeg ook voor boeken. 
 
PIRONESI EN GABRIELE BASILICO 
 



Maar aangezien ik in mijn eigenzinnige voordracht over Rome twee tekeningen van 
de 18de-eeuwse graveur Giuseppe Vasi gebruik om aan te tonen wat er ondertussen 
al dan niet veranderd is in de stad, viel mijn oog op een fotoboek. Het confronteert 
Rome uit diezelfde 18de eeuw met recente foto’s van Gabriele Basilico (1944-2013). 
Alleen zijn de pentekeningen deze keer van de hand van Giovanni Piranesi. De front-
pagina en de achterzijde ervan staan hierboven mooi naast elkaar. Aan de aandach-
tige kijker om de verschillen te ontdekken. 
 
Nogal wat toeristen laten een bezoek aan de Santa Maria in Aracoeli aan zich voorbij 
gaan. Ze hebben ongelijk. Maar voordat we ons aan de beklimming wagen werpen we 
eerst een blik op hetgeen we onmiddellijk terzijde van deze trap waarnemen. Links 
vinden we nog de restanten van een vroegere Romeinse woonblok of insula. Wie tot 
aan de afsluiting gaat ziet in de diepte het straatniveau van 2000 jaar geleden. Van-

daag kijken we recht de derde verdieping binnen. In totaal telde dit bouwwerk vijf 
etages. 
 
 

 
 
Aan de rechterzijde van de trap, op het grasveldje, merken we het eenzame standbeeld 
van Cola di Rienzo. Vanop de trap revolteerde deze volksfiguur in het midden van de 
14de eeuw met succes tegen de adel en de kerkelijke leiders. Nadat hij aan de macht 
kwam verviel zijn beleid al vlug in tirannie en toen hij belastingen hief op wijn en zout 
werd hij gelyncht. Vandaag is nog wel een fraaie winkelstraat naar hem genoemd. 
Deze loopt vanaf de Tiber nabij de Piazza del Popolo recht door de wijk Borgo tot in 
de nabijheid van het Vaticaan. 
 
Tijd om ons te wagen aan de beklimming. De trap werd aangelegd uit dankbaarheid 
ter ere van de Madonna omdat zij de stad Rome gevrijwaard had van de pest die in 
het midden van de 14de eeuw Italië teisterde. We merken reeds onmiddellijk dat we 
nog maar eens te maken hebben met een kerk waarvan de façade niet is afgewerkt. 



Dat is geen zeldzaamheid. In Rome kennen we de Santa Maria sopra Minerva, in 
Bologna de San Petronio, in Firenze de San Lorenzo, de Malatestiano in Rimini… Op 
de pentekening merken we dat de voorgevel voorzien was van een uurwerk. Dit zou 
het eerste openbare uurwerk ooit in Rome geweest zijn. Het siert sinds 1806 de toren 
van het senaatsgebouw. Bovenaan de trap hijgen we even uit terwijl we genieten van 
een prachtig panorama over de stad. Bedenk ondertussen ook dat tot niet zo lang 
geleden de trappen eveneens op de knieën werden beklommen om op die manier al-
lerlei gunsten af te smeken. 
 
PAUSEN, ZUILEN en een MIRACULEUS BEELDJE 
 
Binnen de kerk zijn tal van verwijzingen naar pausen. We vinden er beelden, wapen-
schilden, glasramen en andere aanduidingen hoewel er eigenlijk maar één paus ef-

fectief begraven ligt: Honorius IV. Hij 
was amper 2 jaar paus en reeds ver-
lamd bij zijn verkiezing in 1285. Hij 
kreeg een mooie graftombe in een van 
de zijkapellen. 
 
Het middenschip is rijk versierd met 
cosmatenwerk en wordt van de zijbeu-
ken gescheiden door 22 zuilen. Geen 
enkele is gelijk. Ze verschillen van 
lengte, de kapitelen zijn van een an-
dere orde, de sokkels zijn aangepast… 
Ze komen allemaal uit diverse Ro-
meinse tempels en vroegere gebouwen.  
 
Het houten plafond is ingedeeld in een grote hoeveelheid kleurrijke cassetten. Het 
hoofdmotief wordt ingenomen door verwijzingen naar de befaamde zeeslag bij Lepante 
in 1571 waar de coalitie van christelijke staten de Ottomaanse vloot een definitieve 
nederlaag toediende. Dit motief komt zowat overal voor in Italië. In het midden van 
het plafond prijkt het wapenschild van Pius V die toen de pauselijke troon bezette. 
 

 

Links: detail van het plafond met wapen van paus Pius V; rechts, wapen van paus Urbanus VIII, Barberini 

 
Het pronkstuk van de basiliek bevindt zich echter tegenover het pompeus beeld van 
paus Leo X, Medici. Het betreft het miraculeuze beeldje van de Santo Bambino. Het 
beeldje zou in de 15de eeuw door een monnik te Jerusalem gesneden zijn uit hout uit 
de Hof van Olijven om naar Italië te worden overgebracht. Helaas leed de bemanning 



schipbreuk maar het beeld spoelde aan in Livorno. 
Ten slotte arriveerde het toch nog in Rome waarna 
het in een triomfantelijke processie een ereplaats 
kreeg in de basiliek. 
 
Aan het beeld worden geneeskrachtige eigenschap-
pen toegekend waarmee het een mooi voorbeeld is 
van de Italiaanse devotie. Het beeld mag zich daar-
door verheugen op tal van schenkingen. Het is dan 
ook heel rijkelijk versierd. Bij de inname van Rome 
door de Franse troepen in 1798 werden alle sierra-
den geroofd. Het scheelde niets of het houten 
beeldje belandde daarna achteloos op een brand-

stapel. 
 
Jammer genoeg hebben we vandaag te maken met 
een replica want het originele beeld werd in 1994 
gestolen. Tot op heden heeft geen enkel spoor een 
positief resultaat opgeleverd. Zelfs een petitie opge-

steld door gevangenen van de Regina Coeli bracht geen soelaas. 
 
Ondertussen hebben tal van rijke Romeinse families geld en juwelen ingezameld om 
ook deze kopie van een passende outfit te voorzien. 
 
*Behalve anders aangeduid zijn alle foto’s eigen materiaal 
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