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VILLA TORLONIA in ROME 
 
Het was van 2016 geleden dat we nog eens door het domein van de Villa Tor-
lonia gewandeld hadden. Toen waren we op weg naar de Sant’Agnese fuori le 

Mura en het nabijgelegen Mausoleo Santa Costanza. Vanaf de Porta Pia was 
het een leuke wandeling langs de Via Nomentana. Jammer genoeg hadden we 

toen niet de tijd om de villa iets grondiger te ontdekken. Een maand geleden 

was dit wel het geval. 
 
Mijn aandacht voor 
de Villa Torlonia 
werd indertijd ge-
trokken door een 
artikel over een 
basreliëf met zicht 
op de antieke ha-

ven van Ostia. Op 
de voorgrond ston-
den twee zeilsche-
pen afgebeeld en 
linksboven de 
vuurtoren. Op de 
achtergrond rechts 
pronkte een triomf-
boog bekroond met 
een vierspan. Maar 
de wagen werd niet getrokken door paarden, wel door vier olifanten. Dit zou verwijzen 
naar een triomftocht die Pompeus ooit te beurt viel waarbij de zegewagen getrokken 
werd door olifanten. Alleen had men er geen rekening mee gehouden dat vier derge-
lijke kolossen naast elkaar niet onder de triomfboog door konden. Deze plaat be-
hoorde indertijd tot het vroegere Museo Torlonia. 
 



DE TUIN VANDAAG 
 
Het domein heeft in de loop van de voorbije twee eeuwen een bewogen geschiedenis 
doorgemaakt. Het veranderde enkele malen van eigenaar en de kunstcollecties wer-
den her en der verkocht en verdwenen naar diverse plaatsen. Waar die plaat zich 
vandaag bevindt is mij onbekend. Wellicht in de reserves van een of ander nationaal 
museum. Het Capitolijns Museum bezit trouwens een deel van de voormalige collec-
tie. 

 
Vandaag betreedt men de tuin het best vanaf de Via Nomentana. Maar laten we eerlijk 
blijven, de tuin zelf stelt niet zo heel veel voor. Zelfs binnen de muren van Rome valt 
er heel wat mooier groen te ontdekken. Toch wordt onze aandacht getrokken door 
vier gedenkzuilen. Twee obelisken sieren de tuin. Ze komen echter niet vanuit Egypte 
maar komen uit de granietgroeven van Piemonte. Ze werden hier halverwege de 19de 
eeuw opgericht. Wel werden ze voorzien van echte Egyptische hiëroglyfen. Net zoals 
de obelisken werden de twee overige gedenkzuilen opgericht ter herinnering aan en-
kele leden van de familie Torlonia. Ze dateren uit de zelfde periode. 
 
In de tuin zelf werden nog enkele spectaculaire ontdekkingen gedaan. In een van de 
uithoeken bevond zich een Joodse catacombe. Deze valt niet te bezoeken omwille van 
de onstabiele structuur. Verder was er ook nog een nagemaakt Etruskisch graf waar-
van tot nu toe niet is achterhaald welk duister genootschap hier haar bijeenkomsten 
hield. 
 
IL CASINO NOBILE 
 
Het domein is sinds een halve eeuw eigendom van de stad Rome. In de korte periode 
daarvoor kende het een bewogen geschiedenis. Tussen beide wereldoorlogen logeerde 
Mussolini met zijn familie in de Villa Nobile een van de drie belangrijkste gebouwen 
die vandaag te bezoeken vallen. Vanaf 1943 werd de residentie gebruikt door een 
Amerikaanse militaire staf waarbij deze sterk verwaarloosd werd. Na de oorlog stond 
het gedurende vele jaren leeg als we geen rekening houden met krakers en junkies 
die de verloedering totaal maakten. 
 
Na restauratie werd de villa in 2007 als museum opengesteld voor het publiek. Er 
zijn tal van prachtige fresco’s, stucwerk en mozaïekvloeren te bewonderen. De onder-
werpen zijn heel divers en overlopen de Grieks-Romeinse mythologie en de Italiaanse 
kunstgeschiedenis. In de diverse zalen werd ook een deel van de vroegere collectie 
opgesteld. De bovenste verdieping wordt ingenomen door La Scuola Romana met wer-
ken uit de eerste helft van de vorige eeuw. 
 



 
 

 
Foto boven: fresco in de balzaal; foto links onder: Athena Parthenos met in de rechterhand een klein uiltje; 

rechts onder: detail van de mozaïekvloer in de zaal van Bacchus. 

 
LA CASINA DELLE CIVETTE 
 
De uil op de hand van de godin Athena brengt ons naar het sprookjesachtige Huis 
van de Uilen. Een groot deel van het interieur staat in het teken van deze wijze vogel 
al vinden we er ook zwanen, papegaaien, zwaluwen, pauwen… Om nog maar te zwij-
gen over de vele planten en bloemen. Het geheel is een spel van daken, torentjes, 
trapjes, brandglazen, loggia’s, raampjes, houtsnijwerk en gietijzeren ornamentjes. 
Vooral bij de kleurrijke brandglazen komt men ogen te kort om alle details te ontwa-
ren.  
 
Jammer genoeg was ook dit fantasierijk gebouw lange tijd het slachtoffer van ver-
waarlozing en vandalisme. De restauratie ervan getuigt van een heel groot vakman-
schap. 



 

 
 
DE MAROKKAANSE SERRE 
 
Op het domein vallen nog diverse andere gebouwen te ontdekken maar veel daarvan 
zijn ofwel vervallen ofwel niet altijd open voor het publiek. Anders is dit met de Ma-
rokkaanse serre. Ook dit juweeltje doorliep een identieke geschiedenis als de reeds 
besproken landhuizen. Opgericht in het midden van de 19de eeuw verviel het honderd 
jaar later in een desolate staat. Pas begin deze eeuw werd er werk gemaakt van een 
grondige restauratie, waardoor het sinds twee jaar opnieuw open staat voor de be-
zoekers. 
 
Het geheel ademt een oosters-Arabische sfeer uit. De kleurrijke glasramen vertonen 
geometrische motieven en gestileerde planten. Het glazen dak wordt geschraagd door 
enkele ranke, gietijzeren pilasters. Die lichte constructie draagt bij tot een luchtige, 
zonnige sfeer. Binnenin gedijen dan ook diverse oosterse gewassen zoals palmbomen, 



bamboes, agaven en aloë’s. Tussen de plantenbakken is er voldoende ruimte om rus-
tig te kunnen genieten van dit oosters pareltje.  
 

 
Bij deze Marokkaanse biotoop werd ook nog een kunstmatige wilde tuin aangebouwd. 
Langs een toren komen we terecht in een klein dalletje waar een beekje kabbelend in 
een meertje uitmondt. Het geheel wordt er opgevrolijkt  met waterlelies en lotusbloe-
men. Die sprookjesachtige sfeer is echter iets te kunstmatig om bekoorlijk over te 
komen. Eigenlijk de enige, kleine valse noot in wat in zijn geheel een meer dan ge-
slaagde restauratie is. 
 
*Behalve anders aangeduid zijn alle foto’s eigen materiaal 
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